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Verantwoording:

De B in het midden van de tekst is van de maker van de
haiku; Bouwe Brouwer.

De haiku bovenin is uit het boekje “Het zwijgen kucht”
dat gebaseerd is op de verhalen van Toon Tellegen over
eekhoorn en andere dieren in het boek (en CD) “Mis-
schien wisten zij alles.

Deze specifieke haiku is gemaakt naar aanleiding van het
verhaal “Op een dag lag de eekhoorn in het gras” waarin
eekhoorn een woord vergeten is en samen met zwaluw,
die net langs komt, op zoek gaat naar dat woord.

In het middengedeelte van mijn prent staan woorden uit
dit verhaal.

De inspiratie voor de lay-out heb ik gevonden bij een
van de uitgaven van Atalanta pers (www.atalantapers.nl).
Dit is een kleine uitgeverij waar René Bakker de boeken
ontwerpt en drukt en waar Tineke Bakker het bindwerk
voor de boeken verzorgt.



